











Ewmiel (tweede van links) in de veldkenken Tijdens een verlof in Engeland

DEN IJZER

Totaal uitgeput zijn we te voet naar Antwerpen gesukkeld. Ik moet u niet zeggen dat er chaos was,
een echte soep. Velen zijn er gedeserteerd. Waarom ik aan den IJzer gekomen ben, kwam niet door
eigen keuze. We bleven met de kameraden in groep en werden gehergroepeerd en volgden de bevelen
op die ons uiteindelijk in Ramskapelle brachten.

In Ramskapelle is dan het echte frontleven begonnen. We hebben er ons eerst ingegraven, dagen aan
een stuk loopgraven uitschieten en zakskes vullen, de zogezegde vaderlanderkens. In de eerste linie
waren de trancées van de piotten. Dat waren zeker de gevaarlijkste. Daar waren ook al lichte kanons
bij. In de 2de grachten zaten wij, de artillerie, en verder achter ons de zwaardere kanonnen. Daar is
het dan begonnen, ik kan wel zeggen een bijna beestenleven in modder en slijk. Het leven aan ’t front
was 24 uur op 24, de loopgraven en de kazematten om wat uit te rusten. Natuurlijk werden we soms
afgelost en was er ook een zekere ontspanning achter de frontlinies, anders was het zeker niet uit te
houden geweest.

Den Boets, mijne vriend van Walem, was een struise vent, een kop groter dan ik en dik. Ooit hebben
we ’t bezoek gekregen van koningin Elisabeth. Op ’t einde van den trancée geraakte ze er niet uit. Den
Boets pakte ze vast onder haar lee en stak ze bovenarms op, zodat ze in één moeite terug op begane
grond was. Het was ook maar een licht vrouwke. Wij allemaal lachen natuurlijk.

Natuurlijk hebben we meer dan eens echt in levensgevaar geweest. Ge wist trouwens nooit niet of
er vroeg of laat geen obus zou inslaan. Leven of dood was een kwestie van puur geluk, en ook wat
voorzichtigheid natuurlijk.



Mijne makker die met mij aan ’t kanon stond kreeg ooit een
kogel door zijn mond. ’t Is misschien curieus maar hij was juist
aan ’t gapen en de kogel raakte geen tanden of kaaksbeen, maar
ging enkel door ’t kaakvlees. Hij pakte met zijn hand naar zijn
gezicht. Er was geen bloed te zien en toch was er een gat dwars
door zijn kaak. Die heeft een duizendste geluk gehad natuurlijk.
Ikzelf heb een stuk van een schrapnel in mijn bil gekregen, een
vleeswonde. Dan ben ik een week of twee buiten dienst ge-
weest in de infirmerie. Anderen hadden minder geluk gelijk die
2 broers van Jef van de maalder (Medaer Cammaert). Bij een erg
bombardement waren ze verminkt. Ze werden bijeen gedaan in
zakken.

De gasaanvallen waren het ergst voor de piotten. Toch hebben
wij ook dikwijls onder gas komen te liggen. Ge had niet altijd
uw gasmasker bij de hand, of het marcheerde niet altijd, maar
we hadden een remedie, we pisten op onze zakdoek en hiermee

Wat ontspanning en grapjasserij aan den Ijzer

bedekten we dan mond en ogen.

Soldij kenden we niet, we vochten voor ’t vaderland, niet voor geld, behalve de staatsbeambten, die
kregen 20 fr. soldij. Wij probeerden natuurlijk ook een cent te verdienen. Zo werden we betaald voor
het verzamelen van de koperen hulzen van de obussen en kogels. We gingen ze rapen op rustiger
momenten, alhoewel dat niet zonder gevaar was. Ze werden in jute zakken gestoken en dan kregen
we er geld voor. Een gevaarlijke opdracht werd soms toch ook betaald. Zo vroegen ze eens vrijwil-
ligers om de takken van een boom in ’t open veld te kappen. Die stond in ons schutsveld en als we
de takken zouden raken was dat gevaarlijk voor de piotten v6or ons. Ik heb me er voor aangeboden
samen met een vriend. In het schemerdonker hebben we ze gekapt. Naderhand gezien heb ik daar
wel veel geriskeerd. Het geld was voor de ontspanning, maar
toch spaarden we. Zo had ik bij de wapenstilstand 3.600 frank
gespaard. Het eerste wat ik ervan kocht na den oorlog was een
nieuwe fiets bij Geéne van Nuytiens.

De grootste vijand, na den Duits, was de smeerlapperij, de
vuiligheid waarin we moesten leven, luizen en vuil, hemden
wassen in de beek. Een grote plaag waren ook ratten in de slaap-
plaatsen. Ze liepen met tientallen ’s nachts rond, over de balken,
dan vielen er sommige af die op uw gezicht vielen en over u
liepen. We moesten ons compleet toedekken om de fars niet
voor te hebben dat we opstonden met rattenbeten. Een plezant
spelleke was dan de rattenvangst. We regen ze met hunne staar-
ten aan koorden en hingen ze op. Maar het hielp niet, hoe meer
we er vingen, hoe meer er bijkwamen.

Nieuws van thuis kwam nu en dan eens door. Als iemand uit
de streek een brief gekregen had, werd het nieuws onmiddellijk
doorverteld. We schreven zelf ook maar wisten dikwijls pas na
maanden dat één of andere brief toch aangekomen was. Dat
gaf ons dan weer wat moed. We schreven misschien wel hon-

derd brieven of kaarten en als daarvan één aankwam dan was

Rattenvangst

het al goed.



Als ontspanning werden er voetbalwed-
strijden georganiseerd. Ik heb mee in de
ploeg gestaan van ons bataljon. Soms
mochten we naar England. Ik ben er
drie keer geweest. We gingen eerst met
de trein naar Calais, daar was den over-
zet naar Dover. Dat was geen plezier-
tocht, drie dagen zonder eten. We wa-
ren al content dat we er eens uit waren.
In Engeland werden we goed ontvan-
gen. Tante Jeanette en nonkel Frans en
tante File (2 jongens en dochter, Bertha 1, /e stellingen aan bet front

stierf op 26 jaar) waren naar Engeland

gevlucht en woonden in Manchester. Bij elke overtocht ben ik bij hen op bezoek geweest.

NA 1918

11.11.11.: de wapenstilstand was toch een complete verrassing, 't Was precies of iedereen zot ge-
worden was: “den oorlog is gedaan, den oorlog is gedaan !” werd geschreeuwd langs alle kanten. Het was
een hevige vreugde natuurlijk, vastpakken en kussen, wenen en lachen. Van een echte demobilisatie
konden we niet spreken. Iedereen trachtte iets te organiseren om zo rap als mogelijk weg te geraken.
Ik kreeg een fiets van de foerier en reed in enen trek van leper naar Hombeek.

In’t dorp aangekomen hoorde ik de maatschappij spelen over den bareel. ’t Was bij Jules van Maates,
mijnen besten maat, die ook juist thuisgekomen was. Bij Maates was ’t café, die heette ‘In de Leeuw’.
Die zat bomvol. Ik daartussen en er stroomden nog maar meer mensen binnen die ’t nieuws gehoord
hadden dat ‘Mille van Mollat’ ook terug was. Dat kwam natuutlijk rap aan de oren van mijn vader, die
buiten de bakkerij ook nog café had ‘In de Vrijboom’. Opeens stond hij in de deur: “Zoude gij niet
beter eerst naar huis komen ?”: dat was de welkomstgroet. Hij was natuurlijk groen omdat al ’t volk
in de café van de concurrent zat en niet bij hem.

December en januari waren feestmaanden. We werden wel ingeschakeld in het dagelijks werk, maar
elke gelegenheid die er was om uit te gaan werd genomen. We gingen uit in ons soldatenkostuum. We
waren er natuurlijk fier op. We werden ook een beetje aanzien als echte redders van het vaderland.
Succes gegarandeerd natuurlijk. Met Jules van Maates en andere soldaten werden de Hombeekse ca-
tés bezocht. Zo kwamen we ook in “t Klein Gent’ en kreeg ik daar kennis met uw moeder.

Toch was er nog een nasleep aan. Het soldatenleven was nog niet gedaan. We werden ingeschakeld
in de bezettingsmacht in Duitsland. In februari 1919 werden we terug opgeroepen. Eerst hebben we
in Tervuren gelegen en zijn dan voor de bezetting naar Duitsland gegaan, in Krefeld aan de Ruhr, tot
augustus 1919.

Ik was toen op mijn 27ste jaar. Het burgerleven kon nu aanvangen na acht jaar dienst. Het was een
beginnen van vooraf aan, zonder geld maar met veel goede moed. Voor mij wachtte de bakkerij van
mijn vader, waar het ook hard werken was, eerst voor thuis want de oudste werd beschouwd als mee-
kostverdiener. Na vier jaar vond ik het dan stilaan de tijd om voor een eigen gezin gaan in te staan en
in december 1923 zijn we getrouwd.

Met dantk aan Ward De Kempeneer en de heemkundige kring van Hombeek (Hoembeka),

en aan Wikipedia
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Gelezen in de krant:
De verlichting van de weg Brussel-Antwerpen

Op 18 Maart 1936 werd de weg Brussel-Antwerpen via Mechelen plechtig geopend. Het was de
eerste van zulke lengte die, op het vasteland, met natrium werd verlicht.

Toch was de natriumverlichting in Belgié¢ bekend en reeds toegepast, o.a. in de tunnel onder de Schel-
de. Dit experiment was afdoende geweest. De weg Brussel-Antwerpen werd het voorbeeld voor me-
nige verlichtingsinstallatie, zowel in Belgié als in het buitenland. Doch Belgié had zich de eerste plaats
op het gebied van de vooruitgang verworven.
Gedurende de oolog werd deze verlichting door
de Duitsers buiten gebruik gesteld. Zij namen alle
electrische draden weg. Het lot van het overige
van de installatie was niet minder te betreuren en
met de bevrijding moest niet het herstellen maar
het vernieuwen van de hele electrische uitrusting
~ | overwogen worden.

| Het ministerie van Openbare Werken besloot de
. natriumverlichting te behouden.

Binnen enkele weken zullen de werken voor de
. e © nieuwe verlichtingsinstallatie van de weg Brussel-
De nienwe natrinmverlichting van de weg Brussel-Antwerpen te Antwerpen geéindigd zijn. Behalve dat men bij
Walem. (Philips B.N.V.-opnane) deze installatie rekening heeft gehouden met de
ervaring die men ondertussen heeft opgedaan, zal de weg zoals voor de oorlog verlicht zijn.

Op de foto ziet men de nationale weg Brussel-Antwerpen te Walem. Dit vak werd v66r de oorlog met
kwikdamplampen verlicht. Het ministerie van Openbare Werken heeft dit veranderd om de eenheid
van de wegverlichting niet te storen en om getrouw te blijven aan het principe van één soort verlich-
ting voor alle hoofdverkeerswegen van het land.

De afstand tussen de lampen is 33 m, de hoogte boven de weg is 8,50 m. Iedere bron geeft een licht-
sterkte van 7.000 lumen voor een stroomverbruik van 150 watt. Het in- en uitschakelen gebeurt au-
tomatisch bij het vallen van de avond en het opkomen van de dag.

Op de foto merkt men hoe groot de zichtbaarheid is en hoe de minste hinderpaal opvallend is. #*rth

Wie in de maanden juli of augustus een uitstapje naar Antwerpen plant, mag zeker niet nalaten
de Sint-Pauluskerk te bezoeken. Deze kerk ligt aan de Veemarkt, zowat tussen de kathedraal en
het MAS in. De voormalige kloosterkerk van de dominicanen uit 1571 bevat vele kunstschatten:
prachtige barokaltaren en meubilair, meer dan 200 beelden en
meer dan 50 schilderijen (Jordaens, Rubens, Van Dyck...).
Maar de reden waarom u daar best in juli of augustus langs-
gaat, is dat dan de Kruisweg van Angst en Dood van Jan Van

Buggenhout tentoongesteld staat in een kloostergang die ook
de ‘echte’ kruisweg van de kerk herbergt en waar ook een ge-
denkplaat van de gesneuvelden 1914-1918 van die parochie een
plaats heeft gevonden. Jan zijn kruisweg had, tijdens de ten-
toonstelling in Mortsel, namelijk niet alleen de interesse gewekt
van bisschop Bonny maar ook van één van de gidsen van de Sint-Pauluskerk. En wij zijn uiter-

aard blij met die belangstelling !




HET MOLENHUTIS

Verhalen van, rond en om de molen van Battenbroeck
(kroniek uit een lang geleden en lang gelogen fijd)

Battenbroek, anno 1326.

De vilakke, vitgestrekte Vrije Aerde van Battenbroeck met haar verraderlijke
moerassen, drassige weilanden en roerloze plassen, omgeven door
waterweegbree, mattenbies en pijlkruid, was een ondoorgrondelijk en
angstaanjagend gebied. De akelige geluidsloosheid werd er alleen maar
gebroken door de vleugelslag van een plotseling wegvliegende roerdomp,
waterhoen of bruine kiekendief.

Het geheimzinnige landschap werd warrelings doorkruist door smalle paden
die, als ze een ftijdje niet betreden werden, vaak snel dichtgroeiden met
stekende braambossen, vlier met zwarte bessen en twee meter hoge
berenklauw, die ernstige brandwonden kon veroorzaken.

Soms werd de sfilte bruusk verstoord door het knarsende geratel van de
kettingen van een ophaalbrug of de vreemde stemmen van mensen die,
alhoewel het kasteel van Battenbroek ver weg lag, pal achter jou leken te
staan.

Soms hoorde je onverwacht, vlak voor je, het luiden van de kleine klok van het
kasteel van Donksken, al wist je zeker dat het kasteel, aan de samenvloeiing
van Dijle en Nete, ver achter jou lag.

En soms rilde je plofs bij de koude zucht en het dof zoevende geluid van de
wieken van de molen van Battenbroek, ook al stond deze kilometers verder,
aan de rand van het dorp van Waelhem, waar het veilig en aangenaam
vertoeven was in €één van de vele herbergen en kroegen.

Bij nacht en ontij meden zelfs de ingelanden het gebied als de pest.
Dwaallichtjes lokten immers de roekeloze waaghals naar de zwarte, sompige
moerassen en dan waren er nog de hongerig huilende wolven, de bosgeesten
en de witte wieven. En in stormachtige nachten, als striemende regenvilagen
over de weilanden en poelen gierden of bij mistige avonden wanneer een
geheimzinnige, ijzige nevel alles verhulde, kon je het ééntonig, klagend huilen
horen van zij die verdwaald geraakt waren op de kronkelige weggetjes en van
wie nooit meer iets werd teruggevonden.

Enkel een handvol jagers en ingelanden, die van jongs af aan in Battenbroek
rondzwierven, kenden het raadselachtige gebied. Zij waagden het om
overdag en bij goed weer de bredere zandweg die naar de twee kastelen
leidde, te verlaten. En zelfs dan liepen ze behoedzaam over de smalle
paadijes, aandachtig omdat ze wisten dat ze bij één verkeerde pas konden
wegzinken in het verraderlijke moeras.

Ridder Morlock, jonkheer van Overmeire-Donk, had op de grote weide voor
het kasteel van Battenbroek deelgenomen aan het driedaagse toernooi.
Terwijl zijn page en twee schildknapen in de aanpalende stallingen zijn

paard en wapenuitrusting verzorgden, wandelde hij met jonkvrouwe Aleydis,
dochter van Henric Berthout, heere van Ghele en Battenbroeck, op de stoffige
zandweg door Wauters Polder.



De wandeling zou hen naar kasteel 't Donksken brengen, waar edelvrouwe
Hildegarde van Stadeycke, de moeder van Aleydis, op hen wachtte om de
terugtocht naar het kasteel van Battenbroeck te maken. Kasteel 't Donksken
was €én van de vele eigendommen van de graaf van Dendermonde,
edelheer van Overmeire-Donk, vader van Ridder Morlock en neef van
edelvrouwe Hildegarde van Stadeycke.

Noch het toernooi zelf met zijn eedaflegging en steekspel, noch de
aansluitende feestelike maaltijd met zijn troubadours en goochelaars,
hadden de jonkheer van Overmeire-Donk van het verre Dendermonde naar
Battenbroeck gebracht. Jonkvrouwe Aleydis, voor wie hij een innige liefde
koesterde, was de ware reden van zijn bezoek. Met zijn atletisch figuur en
zware, glimmende maliénkolder hoopte Ridder Morlock jonkvrouw Aleydis te
imponeren en alzo haar hart voor zich te winnen.

Vertellend en lachend staken ze in Pretersweg via de smalle, houten brug de
kleine Leibeeck over. Plots merkte Ridder Morlock
langs de oever van de beek, tussen het wit wuivende
wollegras en de geelwitte moerasbloemen, een teer
hemelsblauw bloempje met een geel hartje. Ook
jonkvrouw Aleydis zag het liefelijke bloempje met

het hartje. “Als we hier rechtsaf gaan tot aan het
Meirebosch, langs de walkant van de grote poel,
aldaar bloeien er meer van deze bloemetjes”, zei ze,
in de hoop dat de verliefde jongeman haar met een
groot boeket zou verleiden. En zo verliet het jonge
koppel de bredere zandweg en wandelde langs een smal groen paadje dat
kronkelend door de hoge grassen en rietvelden liep, richting Meirebosch.

Aan de waterkant van de iets verder gelegen vijver zagen ze inderdaad een
dozijn van de hartenbloempjes staan. Om ze allemaal te kunnen plukken,
bukte de jonkheer zich en reikte heel ver over de waterkant om ook het

laatste te kunnen plukken. Te ver helaas, want hij verloor zijn evenwicht en

viel in het zwarte, diepe water. Zijn zware maliénkolder trok hem onmiddellijk
onder in het ijskoude water en meteen raakte hij ook verstrikt in een wirwar

van groene slierten, lissen en wortels, zodat hij zich onmogelik hog in veiligheid
kon brengen. Met een uiterste krachtinspanning wist hij nog €én keer boven

te komen. Het boeket hemelsblauwe bloemen met het gele hartje, geklemd

in ziin handen, kon hij nog net aan jonkvrouw Aleydis geven met de woorden:
“Vergeet mij niet”. Daarna verdween hij in de diepte van de vijver, waar hij,
volgens bepaalde vertellingen, nog steeds als waterduivel vertoeft.

Als herinnering aan de onfortuinlike Ridder Morlock noemt men deze bloemen
moerasvergeet-mij-nietjes (myosotis scorpioides). De poel waar Ridder Morlock,
jonkheer van Overmeire-Donk, verdronk, wordt sindsdien in de volksmond ‘de
Meireput' genoemd. Uit respect voor het rampspoedig einde van zijn zoon ,
werd de naam kasteel 't Donksken - tot 1689 eigendom van de adellike familie

Overmeire-Donk — reeds in 1327 gewijzigd in kasteel 't Tongsken. & dv
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